
Het grote klussen neemt een aanvang! 

Als we thuis komen  van ons bliksem bezoek aan Nederland gaat ineens mijn telefoon 2 km voor huis. 

Het zijn onze gasten voor die avond die (pas) om 17.00 hr zouden komen. Ze kunnen het huis niet 

vinden. Ik rij net voor ze langs en zeg dat ze de auto die hen net passeert maar moeten volgen. Wel 

heel toevallig! 

We zijn ook weer druk met onze Tirelire. Gebouwd rond 1892. Afspraken om het electrisch weer aan 

te sluiten en water te krijgen. Ook een bezoekje aan de Mairie voor het aanvragen van het plaatsen 

van een septic tank en dakramen. De vorige bewoner deed zijn behoeften in de natuur zoals mijn 

buren me vertellen. Best frisjes bij min 20! Het was Jojo, de corifee uit café de Beroalde ( waar we 

regelmatig lekker eten. Het is een oerfrans dorpscafe). Jojo was tussen de 93 en 98 jaar oud ( volgens 

de kroegbaas was hij 93 en volgens mijn buren 98). Ooit prangde hij nog mijn tante Koos aan de borst  

toen wij even niet keken. Al hield hij van een borrel , hij hield ook van het huis. Zelfs toen hij er niet 

ƳŜŜǊ ǿƻƻƴŘŜ ƪǿŀƳ ƘƛƧ Ψǎ ǿƛƴǘŜǊǎ ŘŜ ƪŀŎƘŜƭ ƴƻƎ ǎǘƻƪŜƴΗ Daarnaast hield hij van de dames! 

 

Ik ben al begonnen met het verwijderen van het behang. Best wel leuk, maar  het maakte de kamer 

erg donker. Ook de muur waar achter de badkamer gaat komen is eruit. Ik krijg het zelfs voor elkaar 

om mijn klauwhamer in 2 stukken te breken tijdens het werk. Ook scoren we al 2 kachels zodat we 

deze winter kunnen werken zonder te bevriezen 

 



Met Philippe mijn baas ga ik naar een bourgondisch paarden evenement als controlerend veterinair. 

Vooral de percherons zijn ruim vertegenwoordigd. En net als het Nederlandse trekpaard worden ze 

allemaal ingevlochten met wol.  

 

Veel van de deelnemers zijn klant bij ons, zo ook Alain Perruchot ( Ferme de Bonin, Montigny en 

Morvan) waar wij ook regelmatig zulke kanjers castreren en de merries begeleiden in het dekseizoen. 

 

Met een gemiddeld volwassen gewicht van rond de 800- 1000 kg voel je de grond trillen als ze langs 

komen. Het blijven prachtige verschijningen. 

 

 



Ik vind het toch wat, ben je net uit het nest, heb je nog moeite met je balans op de pergola en dan  

 

bereiden je ouders zich alweer voor op de lange reis naar Afrika, en je moet mee. 

Op 11 september is het dan zover. Onder het toeziend oog van onze Vlammie verzamelen de meeste 

van onze zwaluwen zich op de fil volante ( de electrische draad tussen de schuur en de gite). Er zitten 

er wel 100. Ineens kiezen ze en masse het luchtruim, scheren nog een keer in een grote cirkel over de 

schuur, als om afscheid te nemen en ze zijn weg. Begonnen aan de lange reis. Begeleid door onze 

wens: bon voyage en tot volgend jaar! Een paar achterblijvers gaan later op reis in een kleiner 

groepje. 

Petanque blijkt een minder veilige sport dan gedacht. In noord frankrijk overlijdt een meneer van 64 

tijdens een spelletje. Tijdens het spel wordt hij aangevallen door een uit het circus ontsnapte olifant. 

De man krijgt een klap en wordt vertrapt. Dus petanquers weest op uw hoede! 

         



Onze nieuwste fruitboompjes doen driftig hun best. Ons mispeltje en de Ingrid Marie dragen hun 

eerste vruchten. Van de enorme hoeveelheid kleine, maar lekkere perzikjes maken we jam.      

                               

De grotere perzikken zijn zalig om zo te eten. 

Ons geplakte kuiken krijgt een  nieuwe naam:  Kippien Langkous, vanwege de veren aan zijn poten. 

Wonend te Villa Kakelbont. 

                                            

Het jachtseizoen start weer.  En ook de slakkenjacht is in volle gang. Door de regen komen alle 

slakken weer tevoorschijn en  de slakkenjagers met hun knijpertjes en plastic zakjes dus ook. Verder 

zijn ook de paddestoelen jagers weer op pad. Bij ons in de weide schieten de Rose des pres ook weer 

uit de grond. Het lijkt bijna of er een gans geplukt is in de wei, zo wit. De eerste jacht dag motregent 

het de hele dag. 



Ik kan het niet laten en elk jaar probeer ik dan ook weer iets nieuws te zaaien. Waren het 2 jaar 

geleden de AƭōƛȊƛŀΩǎ Ŝƴ ŘŜ ƎǊŀƴŀŀǘŀǇǇŜƭōƻƳŜƴΣ Řit jaar is het jaar van de passiebloemen. Het is best 

wel goed gelukt al zeg ik het zelf. We hebben 3 variëteiten. Wat dat betreft kunnen we nog even: er 

ȊƛƧƴ ȊƻΩƴ рлл ǾŀǊƛŀƴǘŜƴ ōŜƪŜƴŘΦ 5Ŝ ƳŜŜǎǘ ǊŜŎƘǘǎŜ ƎŜŜŦǘ ŘŜ ƎǊƻƻǘǎǘŜ Ŝƴ ƳŜŜǎǘ ōŜƪŜƴŘŜ ǾǊǳŎƘǘŜƴΦ 

       

We hebben op een avond onverwacht bezoek, bij het uitlaten van de honden tref ik een boom kikker 

op weg naar de deurklopper. Met zijn zuignap voetjes wandelt hij snel over het gladde oppervlak. 

                                                                                          

Bij de Tirelire staan 2 druiven die helaas tijdelijk van de gevel zijn gehaald. We snoeien ze terug  en 

binden ze op. Verder planten we al wat om de boel wat aan te kleden voor volgend jaar. We vragen 3 

devis voor ƴƛŜǳǿŜ ǊŀƳŜƴ Ŝƴ ŘŜǳǊŜƴΦ Yǳƴ ƧŜ ƴŀƎŀŀƴΥ ōŜƭ ƛƪ Ωǎ ƳƻǊƎŜƴǎ Ƴet de timmerfabriek komt de 

man al dezelfde middag langs om de maat te nemen. Erg on-frans, maar wel prettig! En met 6 weken 

kan alles geleverd worden ( na het tekenen van het devis). De tweede man kan ook evt het oude 

sluitwerk nog hergebruiken. En dat geeft net wat extra. We wachten de devis af. 

Ondertussen hebben we de langverwachte regen en kleurt het gras weer mooi groen. Daardoor 

moet er ook meteen voor het eerst sinds weken weer gemaaid worden. We verschuiven weer van 

het achter naar het voorterras.  

De binnendeuren van de Tirelire komen alweer knap in de verf. Ik heb ze mee naar huis genomen en 

in de schuur kunnen we dan lekker staan werken. Eerst afbijten, dan schuren en inde verf ermee. 

Kunnen we ze straks weer zo terughangen. 

De meeste lammeren zijn weer vertrokken. Het is een goed jaar geweest. Er worden zelfs ooitjes 

verkocht naar de regio Parijs. Een kennis maakt erg veel reclame en wil zelfs met de schapen naar 

een fokdag. Het nieuwe dekseizoen begint weer. De heren  moeten weer worden verdeeld over de 

verschillende koppels. Op naar volgend voorjaar! Onze Fons vindt dat het allemaal te lang duurt en 



neemt het heft in eigen hand ( klinkt wat vreemd in deze situatie). Hij wrikt zich door het hek om 

meteen een van zijn vriendinnen ter wille te kunnen zijn. De anderen blijven wat dom achter het hek 

staand achter. Maar omdat Fons nu ook weer in de wei loopt bij zijn dochters moet er nog diezelfde 

avond gesplitst worden. Ook de oude Nol is vrijgesteld van dekdienst ( of ze dat nou wil of niet). 

Ook zitten er weer twee ramlammeren in de diepvries.  

 

We zomeren heerlijk na met heerlijke temperaturen en prachtige blauwe luchten. Het naseizoen is 

lekker druk.  

                                       

Ons spaarvarken, zo is het nu en zo moet het gaan worden!! Dus : Grijp uw kans u kunt nog boeken!! 

Nol en Koos 


