
Wintervoorraad 

Onze moestuin mag dan wel verwaarloosd zijn maar toch hebben we nog kleine tomaatjes van eigen 

bodem en ook nog bietjes. Deze variant heet Lollypop. Heel kleurrijk. Leuk als decoratie bij een 

voorafje. Ik leg ze in in zoetzuur. 

                 

Op zondag 1 november  zijn we ( Laurent en ik) druk met het verwerken van 4,5 kg vlees van 

wildzwijn. We maken er paté van en een deel wordt gewekt.  Op deze dag wordt er niet gejaagd ivm 

Toussaint : de dag van de doden ( eigenlijk de 2de). Uit respect. 

Het blijft prachtig weer. Op mijn verjaardag lunchen we op het voorterras in de zon met een 

temperatuur van 22 graden. Om 17.15 hr is het nog 16 graden! Toch blijven de grus stug naar het 

zuiden vliegen. Elke dag komen er wel een paar over vliegen. 

 

Ik oefen een nieuw soort appeltaartje! Mooi en nog lekker ook! 



                

De koeien staan nog lekker buiten en worden  bijgevoerd. Deze dames  stonden heerlijk te genieten 

van het vers aangevoerde stro. 

Op zondag 8 november vieren we het feest van St. Martin met een opnieuw in het leven geroepen 

veemarktje in Saint Saulge. Ook ik ga er heen met 5 schapen. Een hele gezellige dag met 

demonstraties en een klein marktje met regionale producten. Maar vooral heel erg gezellig omdat 

het prachtig weer was en we als het ware onder ons waren. Geen grote hoeveelheden toeristen 

maar voornamelijk de veehouders uit de buurt met kinderen en kleinkinderen. Met op de middag 

een prima maaltijd waar iedereen bij aan kon schuiven. Georganiseerd door de nieuwe generatie 

veehouders. 

    



                

                                                  

Toch is het ook echt herfst. De ochtenden zijn mistig en de spinnen weven druk hun draden. Die als 

een net over de velden waaien.  Met de zon erop is het net engelenhaar! 

                      

 



Vrijdag de 13de blijkt de wereld toch weer niet zo fraai en vredig. De verschrikkelijke  aanslagen in 

Parijs brengen de actualiteit  weer even erg dicht bij, zo ook in onze  gemoedelijke Nièvre ,  waar 

ǎƻƳǎ ŘŜ ǘƛƧŘ ǿŜƭ ŜǾŜƴ ƭƛƧƪǘ ǘŜ ƘŜōōŜƴ ǎǘƛƭƎŜǎǘŀŀƴΦ ²ŀŀǊ Ǝŀŀƴ ǿŜ ƴŀŀǊǘƻŜΧΦΚΚΚ Terwijl het licht in de 

lichtstad dooft, licht de rest van de wereld op uit solidariteit: 

 

                                             

                                                         

Maar ook hier komt aan het mooie weer een eind. De temperaturen dalen af naar min 5,5 en in de 

Morvan valt de eerste sneeuw.  

Ik zit 2 weken in de ziektewet door een uitglijder in de badkamer waarbij ik een scheur in mijn 

bilspier oploop. Extra kussens helpen wel maar voel me net de prinses op de erwt. Met dat verschil 

dat nu de erwt ( lees meer formaat ei) in mijn bil en niet onder de kussens zit. Voor het uitbroeden 

van een ei staat gemiddeld een periode van 3 weken. En dan maar hopen dat het ei ook uitkomt 

want anders zit ik op een schierei en dat wordt er niet frisser op met de tijd. 



Er verschijnt een artikel over ons in het tijdschrift Maison en France ( zie bijvoegsel ) Best leuke 

reclame voor de schapen en onszelf. Ze hebben me wel erg groot in beeld gebracht. Maar voor 

Wolfje is het leuk. 

Op de bovenverdieping komen er nieuwe ramen in het huis. Hard nodig en bovendien  worden ze 

kiep kantelend zodat ze ook niet helemaal openstaan als het waait. Erg praktisch want bij de laatste 

storm was de regen helemaal naar binnen gewaaid tot op mijn bed.  

Onze Kakiboom heeft genoten van de warme zomer en verblijdt ons met een prachtige oogst. Maar 

liefst 26 rijpe vruchten. Een prachtige decoratieve boom in de herfst met roodbruine bladeren om de 

gele vruchten. 

     

De maand sluiten we af met een bliksem bezoek aan Nederland. We kopen er een tweedehands auto 

bij. ( of liever een luxe tractor) Een oude Mitsubishi Pajero in goede staat. Toch lekker om daarmee 

de winter in te gaan en ook handig voor het wat zwaardere trekwerk. Met als bonus  een heel 

gezellig weekendje bij de familie!  

 

Op naar de Kerst en het nieuwe jaar.  

Groet Nol en Koos 


