
Vide Congel 

Wij houden een vide congel op 2 september. Dat wil zeggen we ontdooien alle merguez worstjes en 

een zij spek. En we nodigen vrienden uit om die met ons mee op te eten. Iedereen brengt wat te 

eten  mee.  Lekkere koude salades en ratatouille .Zo hebben we een uiterst gezellige avond. Ondanks 

dat het stevig is afgekoeld kunnen we bij de gitŜ ǘƻŎƘ ƴƻƎ ƎƻŜŘ ǘƻŜǾŜƴΦ hƳ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ƳŜǘ ȊΩƴ ŀƭƭŜƴ 

naar binnen te trekken. 

 

Voor de allereerste keer spotten we een rode eekhoorn in de tuin. Of liever gezegd Mieneke Pieneke  

spot hem of haar. Schommelend hoog in de droge berk op het uiterste puntje van een tak. 

       

Onze oude poezen zijn nog steeds niet erg van haar gediend. Vaak spannen ze samen en zitten ze 

ƳŜǘ ȊΩƴ нŜƴ ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜǳǊ ȊƻŘŀǘ aƛŜƴŜƪŜ ƴƛŜǘ ƴŀŀǊ ōƛƴƴŜƴ ƪŀƴΦ ±ƻƻǊŀƭ ±ƭŀƳƳƛŜ ƛǎ ǳƛǘŜǊǎǘ ƎŜƴƛŜǇƛƎ  Ŝƴ 

onze Aap komt de hele dag langs onze benen strijken om aan te geven dat zij toch echt de leukste is. 



Aap zelf is ons kogelpoesje geworden. Ze is ondertussen zo stevig dat ze maar met moeite op het 

aanrecht kan springen. Regelmatig hangt ze als een rotte peer te bungelen. Of ze valt met 

broodplank en al van het aanrecht omdat de sprong weer net niet hoog genoeg is en ze dus ook niet 

kan zien dat er wat ligt. Maar snel is ze wel want ze jaagt als de beste. 

 

Door de droogte hebben de koeien nergens meer een beek om uit te drinken. Ook de koeien die bij 

ons achter lopen, staan droog. Dit is voor het eerst dat ik hier woon dat we elke dag een waterbak 

vullen voor de koeien van de buren. Dat scheelt ze weer wat tijd. Iedereen is er maar druk mee. Een  

vriend van me is elke dag 3 uur bezig om alle dieren van water te voorzien.  Hij ǊƛƧŘǘ Řŀƴ ȊƻΩƴ фллл 

liter uit. Ook is het gras nu volledig verschroeid en geel. Overal moet nu ook hooi gebracht worden 

omdat er niets meer in de percelen staat. 

De lammeren vertrekken naar Engeland. Een hele organisatie want eerst moet er worden 

bloedgetapt worden  en ze moeten worden ingeënt tegen blauwtong. Er moeten hele dossiers 

worden bijgehouden en vlak voor vertrek moet iedereen nog worden ontwormd en behandeld tegen 

uitwendige parasieten. Vervolgens moet de vrachtauto die ze komt halen  aan allerlei eisen voldoen.  

Het is de grootste veewagen die ik ooit heb gezien. Ze reizen op de bovenste verdieping. Met een 

stapel papierwerk en nog meer stempels vertrekken ze vervolgens. Op naar Lancashire.  Eerst nog 

een omweg  via Poitiers en Angers. Om vervolgens de boot te nemen vanaf Cherbourg . En helaas 

duurt de reis nog langer want door het  slechte weer in Bretagne en op het kanaal vallen er wat 

veerdiensten uit en nemen ze uiteindelijk de boot vanaf Calais . In Engeland zullen ze langzaam 

moeten omwennen  van onze droge weiden naar grote grazige weiden met meer dan voldoende 

water. Wie weet denken ze nog eens terug aan  de droge zomer van hun jeugd . Wij wachten nu op 

onze nieuwe ram die uit Groot Brittannië weer hier heen komt. 

 



 

Met de meiden van de Praktijk bezoeken ik de ferme du Marault. Een expositie terrein vlak bij 

Nevers. Hier vinden de vee-tentoonstellingen plaats. We bezoeken de keuring van de Charolais. Dit is 

het runderras dat van origine hier in de streek voorkomt. Ook een aantal van onze klanten neemt 

deel. Een trekt zich terug omdat zijn stier te gevaarlijk is om tentoon te stellen . Waarna hij toch het 

inschrijf geld moet voldoen . In plaats dat ze hem dankbaar zijn wordt hij gestraft. Naast de 

concoursen worden er ook dieren geveild. Het beste stierkalf ( geboren in december 2016 ) wordt 

verhandeld voor 17.900 euro.  Ook wordt er een aantal niet gegund om dat het startbedrag van 3400 

euro niet wordt geboden. Het blijft een leuk gezicht om te zien hoe men achter de koeien aan blijft 

lopen met een borstel  en een fosje stro om te voorkomen dat er een vlekje opkomt . Ze zien er super 

uit, maar zijn wel geholpen met wat extra voer om in deze conditie te komen . Een aantal zal lekker 

opslanken op het ogenblik dat ze gewoon in een wei komen te staan met leeftijdsgenoten.  

Binnenkort gaan we naar de keuring in Clermond Ferrand. Daar worden meerdere rassen 

tentoongesteld en gekeurd. Voor de veehouders eigenlijk belangrijker dan de tentoonstelling in 

Parijs. Daar komen naast de fokkers ook veel gewone Parijzenaars  zich vergapen aan de dieren. 



 

Lƴ ŘŜ ǿŀƴŘŜƭƎŀƴƎŜƴ ƻƻƪ ƴƻƎ ǿŀǘ  ŦǊŀŀƛŜ ŦƻǘƻΩǎ ǳƛǘ ǾǊƻŜƎŜǊ ǘƛƧŘŜƴΦ ±ŀƴ ŜŜƴ ǾǊƛŜƴŘ  ƪǊƛƧƎ ƛƪ ŜŜƴ ƘŜƭŜ 

serie tijdschriften over de geschiedenis van la Nièvre. Met daarin allerlei leuke onderwerpen zoals 

o.a. ŘŜ ŀŀƴǎǇŀƴƴƛƴƎŜƴ ƛƴ ŘŜ aƻǊǾŀƴΦ ¦ƛǘ ŦƻǘƻΩǎ ōƭƛƧƪǘ Řŀǘ ŜǊ ǿŜƭ ǘƻǘ мффр ƎŜōǊǳƛƪ ƛǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ 

trekkracht door runderen.  Ik heb wat om door te lezen deze winter! 

Op 16 en 17 september is het ook dit jaar weer open monumenten dag. Al een tijdje staan er een 

aantal gebouwen op mijn verlanglijstje. Waaronder het Chateau de Meauce. Een ronde burcht aan 

de oevers van de Allier. Onlangs is er een groep vrijwilligers begonnen om het in verval geraakte 

gebouw uit de bramen tevoorschijn te toveren en weer toegankelijk te maken voor publiek. Voor 

zover ze het nu weten stamt het chateau in ieder geval uit de 14de eeuw , maar er zijn aanwijzingen 

dat er ook al eerder bewoning was. Gebouwd op een rotsplateau aan de oevers van de rivier was het 

in eerste instantie slechts een fortificatie ter verdediging van het achterliggende gebied. Later waren 

er heren die bestonden en zich verrijkten doordat ze door een decreet recht hadden om alles wat 

van boten viel en aanspoelde  behouden mocht worden. Een van hen was zo gewiekst dat hij in de 

rivier onderwater obstakels plaatste zodat nog meer boten hun lading kwijt raakten. Omdat helaas 



daarbij ook de boten van de koning werden getroffen werd dit recht op jutten weer afgenomen. 

aŀŀǊ Řŀǘ ǿŀǎ ƴƛŜǘ ȊƻΩn ramp hij had al aardig geboerd. Al meer dan 100 jaar wordt het niet meer 

bewoond. En dat is te zien ook. In eerste instantie zal er vooral aan het dak geklust moeten worden 

willen ze alles kunnen behouden. Om het chateau te mogen bezoeken moeten we vanwege de 

bouwkundige staat dan ook bouwhelmen op. 

 

Halverwege de maand komt er eindelijk een beetje regen.  En kunnen we ook weer wat planten in de 

grond zetten.  We zetten rozen tussen de lei-lindes. 

hǇ мт ǎŜǇǘŜƳōŜǊ ƻƳ лтΦну Ωǎ ƳƻǊƎŜƴǎ Ǝŀŀǘ ŘŜ ƧŀŎƘǘ ǿŜŜǊ ƻǇen. Voor everzwijnen in maisvelden  is 

de jacht al open sinds half augustus. In het veld tegenover mijn huis zitten er ook een aantal. En 3 

sneuvelen er  al voor de eerste jacht dag.  

Onze kleine elegante balletdanseres  Mieneke Pieneke  heeft pech. Op 20 september komt ze een 

auto van te dichtbij tegen. Hetgeen haar komt te staan op een gebroken bekken. Gelukkig kan ze het 



na vertellen.  Voorlopig  ligt ze te herstellen in de eetkamer. Wat zijn poezen toch ontzettend dapper, 

want gebroken bekken of niet, ze gaat keurig op de kattenbak. 

In huis hebben we een extra verwarming gekregen in de vorm van Marmeren platen waarin 

verwarmingselementen zijn verwerkt. Gezien bij vrienden die er erg enthousiast over zijn. Het is een 

hele aangename warmte die deze stenen afgeven.  

De biggen groeien als kool en eten al zelf. Ze zijn dol op druiven en banaan. Maar een goede eikel is 

ook niet te versmaden. 

 

 Het weer is omgeslagen langzaamaan gaan we weer op naar de kortste dag . Het grauwe weer 

tegemoet. We hebben alweer regelmatig mist in de ochtend en op sommige plaatsen blijft de mist 

de hele dag hangen. Met de spinnenwebben valt het nog mee tot op heden.  De paddestoelen zijn 

schaarser dan normaal. De grond in het bos is wel warm genoeg maar te droog. Toch hebben we de 

eerst Quiche met eekhoorntjesbrood al weer op. 


